
Liturgie 28 februari 2021 – 9:30 uur 
Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens 
 
Voorganger: Ds. W. Bloemendaal, Heerenveen 
Ouderling van dienst: Karin Steiginga 
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis 
Organist: Paul Buijnink 
 
Mededeling: De bloemengroet van vorige week is als 
groet en bemoediging gegaan naar Mw. Karolien 
Janssen-Schinkel 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst) 
 
Zingen: Ps 100: 1-4 
https://www.youtube.com/watch?v=yDBsmOuVEp4 
1  
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
2  
Roept uit met blijdschap: ,,God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.'' 
3  
Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
4  
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: LB 835: 1,3,4  
https://www.youtube.com/watch?v=aYRIL6ydpOU 
1 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
3 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
4 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Leefregels 
 
Zingen: LB 912: 1,2,9,10 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018 
1 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
2 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
9 
Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 
10 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest 
 
Kindermoment – Ouderling van dienst 
 
Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag 
https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 



 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Schriftlezing: Lucas 9:28-36 
 
Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij 
met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te 
bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de 
aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend 
wit.  
Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: 
het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister 
verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat 
hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.  
Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap 
gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister 
die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem 
stonden.  
Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei 
Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier 
zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor 
Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei.  
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk 
aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden 
bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit 
de wolk, die zei:  
‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 
Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 
zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan 
niemand wat ze hadden gezien. 
 
Zingen: LB 1005: 1,2 
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk 
1 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - melodie LB 653 (U kennen, uit en tot U 
leven) 
 
Voorbeden 
 
Inzameling der gaven:  
Voor de collecte verwijzen wij u naar het kerkblad.  
 
Ook de collecte van zondag 14 februari die voor de 
Leprazending bestemd was brengen wij nog onder uw 
aandacht.   
 
Zingen: LB 793: 1-3 
https://www.youtube.com/watch?v=R39KFzz2HzY 
1 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
2 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 
3 
Bron van liefde , licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Wegzending en zegen. 
 
Orgelspel 
 


