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Een engel bij Zacharias

@ Lucas 1:5-25
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Thema:
Een engel kondigt Gods grote toekomst aan
Projectthema: Spiegel van belofte

Doel
De kinderen leren dat een engel aan Zacharias Gods boodschap brengt dat hij een zoon krijgt. Ongelooflijk dat God zo
redding zal geven aan Israél en de wereld.

Toelichting

God stuurt een engel om zijn belofte voor priester Zacharias te tonen. Zacharias en Elisabet zijn kinderloos en hebben veel
gebeden om een zoon. Deze wens komt nu uit. Belangrijker nog is dat deze zoon de Messias mag aankondigen. De tijd dat
Israél en de wereld door Gods Zoon gered zullen worden is nu dichtbij. Zacharias twijfelt aan de woorden van de engel,
die Gods belofte weerspiegelt. Hij kan die niet geloven. Omdat Zacharias Gods liefde niet weerkaatst naar zijn omgeving
moet hij maandenlang zwijgend doorbrengen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Gods engel belooft Zacharias een zoon.

Richtlijnen: Vertel deze bekende geschiedenis eenvoudig aan de jongste kinderen. Benadruk daarbij dat de engel Gabriél
Zacharias vertelt wat God hem wil geven. Hij belooft de priester in de tempel dat hij een zoon zal krijgen, die belangrijk is
omdat hij Jezus zal aankondigen. Zacharias kan die boodschap van God niet geloven.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Engel Gabriél komt in Gods naam

Richtlijnen: Is het zo vreemd dat Zacharias Gabriél niet gelooft? Het is wel een heel onverwachte boodschap die hij krijgt.
Hij en Elisabet krijgen een zoon door wie Gods plan om de wereld te redden begint. Johannes mag de Messias, Gods
Zoon, aankondigen. Een engel is boodschapper van God, hij wordt uit de hemel gestuurd met een speciale boodschap.
Door hem niet te geloven, vertrouwt Zacharias God zelf niet. Dat is erg voor een priester die de Schriften zo goed kent en
aan het volk Israél moet doorgeven. Daarom mag Zacharias tot de geboorte van zijn zoon helemaal niets meer zeggen, als
een teken dat een engel echt Gods waarheid doorgeeft.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods engel vraagt om geloof

Richtlijnen: Regelmatig verschijnt er nepnieuws. Boodschappen worden de wereld ingestuurd om mensen in de war te
brengen. Erger nog is het als criminelen mensen bestelen door valse mails en appjes. Je kunt dus niet zomaar iedereen
vertrouwen.

Zacharias krijgt tijdens zijn werk bezoek van een engel. Die vertelt hem het blijde nieuws dat zijn gebeden om een zoon
verhoord zijn. Ook al is hij oud, hij wordt vader. Maar onwaarschijnlijker is nog dat die zoon de heraut van de Messias zal
zijn. Hij mag de Verlosser aanwijzen aan Israél. Zacharias vindt dat nepnieuws. De engel maakt duidelijk dat hij door God
uit de hemel gezonden is om Zacharias in Gods plan te laten geloven. Boodschappen van engelen zijn Gods eigen woor-
den. Zacharias mag vanwege zijn ongeloof tijdelijk geen priesterwerk doen, totdat hij de waarheid ziet.

Geloof jij in de woorden die door de Bijbel en door Gods kerk (preek, catechisatie) naar jou toekomen. Erken jij dat die
namens God gesproken worden en jou uitdagen om te geloven dat God jou en zijn schepping niet vergeet, maar redding
wil schenken?

Extra bijbelgedeelte: Romeinen 1:1-5
(Paulus geeft niet zijn eigen mening in zijn brief aan de gemeente van Rome. Hij wil dienaar van Christus Jezus zijn. Hij is
door God uitgekozen om het evangelie te verkondigen om gehoorzaamheid en geloof bij alle volken te bereiken. Net als

een engel boodschapper van God)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Zacharias en Elisabet leefden in een tijd waarin het Joodse volk door de Romeinen onderdrukt werd. In het Oude Tes-
tament staan beloften over de komst van een Verlosser, de Messias. Volgens rabbijnse gewoonte bestond een geschikt
gebed ook uit een bede om verlossing van Israél, om de komst van het Koninkrijk van de Messias. Daarnaast bracht men
dan allerlei persoonlijke gebeden bij God. Zacharias heeft gebeden om een kind. We zien dat dit gebed verhoord is op
een manier die ook rekening houdt met de komst van de Messias: Johannes zal de weg bereiden voor Jezus Christus, de
beloofde Verlosser.

Vers voor vers

Vs. 5 Herodes was een berucht heerser die met de Romeinen heulde. De nadruk wordt echter niet op de toenmalige
wereldpolitiek gelegd, maar op wat er van Godswege gebeurt bij een oude, kinderloze priester. Zacharias be-
hoort tot een priesterafdeling. Zo’n afdeling had tweemaal per jaar een week dienst in de tempel.

Vs. 6 Dit echtpaar probeert God in alles te dienen.

Vs. 7 Des te wranger is het dat ze kinderloos zijn, want dat werd in die tijd soms wel als een straf van God gezien.

Vs. 8v  Als priester had je één keer in je leven de eer om het reukoffer (zie Exodus 30:1 en 7-8) te mogen brengen, maar
omdat er veel priesters waren, kon het zijn dat deze eer je nooit toeviel in je leven.

Vs. 10  De menigte wacht totdat Zacharias naar buiten komt en de zegen geeft.

Vs. 11 De rechterzijde wijst erop dat de engel door God gezonden is, want de rechterkant is de ereplaats.

Vs. 12  Schrik is een vaker voorkomende reactie wanneer mensen in de Bijbel een engel ontmoeten.

Vs. 13  Zacharias hoeft niet bang te zijn, want zijn gebed is verhoord. Zacharias heeft dus gebeden om een kind.

Vs. 14v  Johannes zal op een bijzondere wijze leven, een stijl die elementen bevat van het nazireeérschap (zie Numeri
6:3-4).

Vs. 16v  Elia was profeet op een moment dat het volk van God afvallig was. Hij bracht het volk terug bij het ware geloof.
Zo heeft Johannes deze taak ook: mensen bij de waarheid van Christus brengen.

Vs. 18  Zacharias heeft ernstige twijfel bij de boodschap en gebruikt dezelfde woorden die Abraham gebruikte ‘hoe kan
ik dit weten?’ toen hij de belofte van het land en nageslacht kreeg (Genesis 15:8). Zacharias was bekend met het
verhaal van Abraham en had dus kunnen weten dat God op een wonderlijke manier uitkomst kan geven, door
zelfs een bejaard echtpaar een kind te kunnen schenken.

Vs. 19v  De engel maakt duidelijk dat Zacharias hem had moeten geloven, want hij is door God gezonden. Toch krijgt
Zacharias een teken: door een wonder zal hij niet kunnen spreken. Dat is een teken voor hem dat de engel de
waarheid spreekt. Tegelijkertijd is het een straf voor zijn ongeloof.

Vs. 21v Ook de menigte heeft door dat er iets aan de hand is.

Vs. 23  Na een gedeelte over Johannes’ vader, wordt na dit vers stilgestaan bij Johannes’ moeder.

Vs. 24  De reden voor Elisabets afzondering is waarschijnlijk omdat ze een bescheiden plaats in wil nemen. Ze wil niet
op de voorgrond komen met dit wonder, maar wil dat alle nadruk op de Messias komt te liggen. Pas wanneer de
zwangere Maria haar bezoekt, treedt Elisabet naar buiten. Op deze manier kan ze laten zien dat Johannes een
dienaar zal zijn van Jezus.

Vs. 25  In tegenstelling tot Zacharias, gelooft Elisabet de belofte van God blijkbaar zonder eraan te twijfelen.

Vragen

» Zacharias zegt eigenlijk tegen de engel: ‘Ja, maar..." Komt het wel eens voor dat jij duidelijke beloften en geboden van de
Heer kent, maar zegt ‘ja, maar...’?

* De engel Gabriél zegt tegen Zacharias dat hij niet bevreesd hoeft te zijn. Ben jij wel eens bang? Helpen de woorden van
de engel Gabriél je?

Auteur: JFH
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Liederen

Psalm 84

Lied 464

Lied 158a

Lied 315

Als je bidt, zal Hij je geven
Ben je groot of ben je klein
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Omdat U groot bent

God heeft een plan

Advent is dromen

Komt, laat ons zingen vandaag
Hij is mijn Maker

Vandaag is een nieuwe dag

Auteur: PZ
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(=Gezang 67)

(=Gezang 330)

Hemelhoog 101

Hemelhoog 389

Hemelhoog 455

Hemelhoog 658

Hemelhoog 675

Alles wordt nieuw 1: 13
Opwekking voor kinderen 142
Opwekking voor kinderen 141
Wonderlijk Oké kids Chr. Kinderboeken
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E Gods engel belooft Zacharias een zoon

Inleiding

Margriet mag voor het eerst op de fiets naar school. Het
is een oude fiets. Hij ziet er lelijk uit en hij rammelt. Ze

wil heel graag een nieuwe fiets. ‘Mam’, zegt ze,” ik wil zo
graag een nieuwe fiets. Ik vind het helemaal niet leuk

als iemand mij op deze fiets ziet” Mama lacht, ‘volgende
week gaan we naar de fietsenwinkel’. ‘Echt waar?’, vraagt
Margriet. ‘Beloofd’, antwoordt mama. Dan weet Mar-
griet het zeker. Als mama het beld6ft, gaat het ook echt
gebeuren.
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Gods belofte aan Zacharias

Het is een bijzondere dag voor de oude priester Zacharias.
Hij is uitgekozen om het reukoffer voor God in de tempel
aan te steken. Er liggen lekker ruikende kruiden op het
altaar. Als die straks verbranden ruikt het heel lekker in
het huis van God.

Zacharias gaat de tempel binnen. Alle andere mensen
moet buiten op het tempelplein blijven staan. Ze wachten
tot Zacharias weer naar buiten komt. Tot die tijd zijn ze
aan het bidden.

Als Zacharias bezig is om alles klaar te zetten schrikt hij.
Er staat een engel bij het altaar. ‘Wees maar niet bang,
Zacharias’ zegt de engel, ‘ik ben Gabriél en ik mag je iets
moois vertellen van God. Elisabet en jij zullen een kindje
krijgen. Daar hebben jullie vaak om gebeden. God zegt
dat jullie de baby Johannes moeten noemen. Johannes
zal, als hij groot is, vertellen dat de mensen geen ruzie
moet maken. Ze moeten lief voor elkaar moeten zijn.

Hij zal tegen ze zeggen dat ze geen verkeerde dingen
moeten doen. Ze moeten leven zoals God dat graag wil.
En het allerbelangrijkste, hij mag vertellen dat Jezus komt
en wat Hij allemaal gaat doen voor de mensen. Zo zal
Johannes er voor zorgen dat de mensen veel van Jezus
weten. Al voordat ze Jezus echt zullen zien.

Zacharias is helemaal verbaasd. Krijgen Elisabet en

hij echt nog een kind? Kan dat wel, ze zijn toch al veel

te oud? Zacharias kan het bijna niet geloven. Kan de
engel Gabriél niet een beetje laten zien dat dit echt gaat
gebeuren? Dan zegt de engel: ‘Zacharias, omdat je niet
gelooft wat ik je moet vertellen van God, zul je niet meer
kunnen praten . Pas als Johannes geboren is zul je weer
kunnen spreken. Hierdoor weet Zacharias dat God echt
gaat doen wat Hij beloofd heeft.

Als Zacharias de tempel uit gaat ziet hij al die mensen op
het plein. De mensen zien hem ook. Waarom zegt Zacha-
rias niks? Hij probeert iets te vertellen met zijn handen.
De mensen begrijpen dat hij iets gezien heeft daarbin-
nen. Niemand begrijpt wat dat is geweest. Als Zacharias
klaar is in de tempel, gaat hij naar huis. Thuis kan hij niks
vertellen.

Een poosje later is Elisabet heel blij. Ze ontdekt dat er
een baby in haar buik groeit.

(Als het over het reukoffer gaat kunt u misschien kruiden
uit uw tuin laten ruiken)

Auteur: TD
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E Engel Gabriél komt in

Inleiding

We zijn samen onderweg naar Kerst. Daarom lezen we de
komende weken een aantal bijzondere verhalen uit de Bij-
bel. Verhalen waarin God laat zien welke toekomst Hij voor
ons in gedachten heeft en hoe Hij deze gaat realiseren. God
stuurt namelijk engelen naar de wereld om zijn boodschap
aan de mensen te vertellen. Engelen zijn zo een spiegel
voor ons. Vandaag horen we over de engel Gabriél. Hij
brengt aan Zacharias Gods boodschap. Zacharias en zijn
vrouw Elisabet zullen een zoon krijgen. Priester Zacharias
en zijn vrouw Elisabet leefden in een tijd waarin de Romei-
nen de Joden onderdrukten. Toch staat dit niet centraal in
ons verhaal van vandaag. Vandaag horen we hoe God een
oude kinderloze priester gebruikt als start van zijn verlos-
send werk. Want Zacharias en Elisabet hebben namelijk
geen kinderen. Ze proberen God trouw te dienen in alles.
Vaak en veel hebben ze God om een zoon gebeden. Een
gebed dat God nu gaat verhoren. Zacharias wist letterlijk en
figuurlijk niet wat hem overkwam. Luister maar....

Bijbelverhaal

Zacharias is in de tempel aan het werk als hij bezoek krijgt
van een engel van God. Deze engel heet Gabriél en is
een boodschapper van God. Door God uit de hemel naar
Zacharias gestuurd met een boodschap. Gabriél laat Za-
charias Gods belofte zien. Zacharias zal een zoon krijgen.
Dat is natuurlijk fantastisch voor de priester. Maar er is
nog iets dat veel belangrijker is! Bij dit kindje begint Gods
plan om de wereld te redden. Deze zoon van Zacharias
mag de komst van de Messias, de komst van Jezus
aankondigen. Want de tijd dat Israél en de wereld gered
zullen worden door Gods Zoon is nu wel heel dichtbij.

Je zou verwachten dat Zacharias door het dolle heen

is. Dat hij het nieuws wel van de daken wil schreeuwen.
Toch is dit niet zo. Zacharias schrikt en twijfelt aan de
woorden van de engel. Hij gebruikt daarbij dezelfde
woorden als lang daarvoor aartsvader Abraham toen hij
de belofte van land en nageslacht kreeg. Daarmee twijfelt
Zacharias niet alleen aan Gabriél. Maar ook aan degene
die Gabriél gestuurd heeft, aan God. Zacharias twijfelt
aan de belofte van God. Hij kan het gewoon niet geloven.
Dat kan toch niet zo zijn....Terwijl Zacharias bekend was
met het verhaal van Abraham. Hij had dus kunnen weten
dat God op wonderlijke wijze uitkomst kan bieden. Ja, dat
God zelfs bejaarde mensen een kind schenkt.

Geen fijne toestand waar Zacharias in is beland. Hij kent
Gods Woord zo goed en mag dit doorgeven aan het volk
Israél. En nu God persoonlijk tot hem spreekt weet hij het
niet meer. In het gesprek met de engel Gabriél is Zacha-
rias verlegen om woorden en kan hij niets zeggen. Nu mag
hij niets meer zeggen. Want God zorgt ervoor dat Zacha-
rias niet meer kan praten tot de geboorte van zijn zoontje.
Als straf voor zijn ongeloof. Als teken dat de engel Gabriél
de waarheid spreekt. Maandenlang zal Zacharias zwijgen
totdat hij de waarheid ziet. In tegenstelling tot Zacharias
gelooft zijn vrouw Elisabet de belofte van God zonder er
aan te twijfelen.
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Gods naam

Om te onthouden

In de weken voor Kerst helpt God ons om vanuit verschil-
lende hoeken zijn liefde in Jezus te zien. Om deze liefde
te zien, beter te begrijpen en erin te geloven. We mogen
zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betrekt
bij zijn plan met de wereld. Hij stuurt engelen naar hen
toe die laten zien wie God voor deze mensen wil zijn.

Zo raakt ook Zacharias betrokken bij Gods plan met de
wereld.

De boodschap van Gabriél voor Zacharias vertelt ons
niet alleen over redding voor Israél. Deze boodschap zet
ons ook stil bij Gods wil met ons leven. We worden aan
het denken gezet over Gods plan om zijn Koninkrijk te
laten komen — ook in ons leven. Want God ziet ook in ons
toekomst. De geboorte van Jezus is daar een overduide-
lijk bewijs van.

Maar hoe zien wij Gods toekomst voor ons? Wij zien in
onze tijd weinig engelen die een spiegel voor ons kunnen
zijn. Maar God heeft ons wel de Bijbel gegeven. Woorden
van God voor ons. Woorden die een spiegel voor ons
kunnen zijn. God wil zijn licht en liefde weerspiegelen in
ons. Dat geeft je inzicht en laat je groeien in geloof. Wij
zijn onderdeel van Gods liefde voor een donkere en soms
vijandige wereld!

Vragen

* We hebben het over het ongeloof van Zacharias gehad.
Hij zegt eigenlijk ja maar ... tegen engel Gabriél. Maar
hoe zit dat met jou? Geloof jij dat God jou een bood-
schap kan sturen? Zo ja, hoe dan? Engelen verschijnen
immers zelden in onze tijd. Wat is jouw antwoord op
zo’'n boodschap van God?

» Geloof jij dat God jou een boodschap stuurt door woor-
den uit de Bijbel? Geloof jij dat God jou een boodschap
stuurt door (de mensen van) Gods kerk hier op aarde?
Kun je hier voorbeelden van noemen?

* Kun je de volgende zin afmaken? Gods boodschap
voor ons daagt ons uit om te geloveniin ....

Luister samen met de kinderen als afsluiting het liedje Laat
zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet. Probeer de
kinderen uit te leggen wat de tekst van dit liedje te maken
heeft met het thema van dit project /k zie toekomst in jou.
God kan en wil onze kinderen gebruiken in zijn plan! De
foto’s op de achtergrond brengen de kinderen misschien
wel op een idee hoe zij licht kunnen uitstralen.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=cVbM6yLfkT8

Auteur: HR
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https://www.youtube.com/watch?v=cVbM6yLfkT8

E Gods engel vraagt om geloof

Inleiding

Wie van jullie houdt het nieuws bij, op internet, televisie
of in de krant? Dan weet je misschien wel dat er ook
‘nepnieuws’ bestaat. Wie heeft er weleens van gehoord,
wie kan er iets over zeggen?

Bijbelverhaal

Misschien heb je dit verhaal al heel vaak gehoord, of nog
niet of nauwelijks. Het gaat over een ouder echtpaar dat
ongewenst kinderloos is. In de tijd van de Bijbel is het
dan als echtpaar of mens nogal uitzichtloos, je had geen
kind om je bedrijf of huis te laten erven. Zacharias, de
priester, had dus geen opvolger, maar hij en zijn vrouw
Elisabet dienden de Heer, ondanks alles. Toch hebben
Zacharias en Elisabet hoop en verwachting, net als het
hele Joodse volk. Ze verwachten immers de Messias, die
al lang geleden is beloofd, in het Oude Testament. Maar
het is niet waarschijnlijk dat ze de komst van de Messias
op korte termijn verwachten, binnen een jaar ofzo.

In deze Bijbelse tijd, vlak voor het jaar nul, is het voor het
Joodse volk ook nogal uitzichtloos, omdat de Romeinen
het overheersen. De koning destijds was Herodes, die het
volk geen gemakkelijke tijd gaf. Integendeel, die maakte
het er niet gemakkelijk op, dit komt verder in het Nieuwe
Testament nog aan de orde.

Het is raar dat juist een priester en zijn vrouw geen
kinderen hebben, destijds werd dat beschouwd als een
straf van God. Juist omdat ze gelovig zijn, kan het zijn
dat andere mensen het bijzonder gek vinden. Dat heeft
natuurlijk geen leuke gevolgen, zeker niet voor Elisabet.
Misschien voelt ze zich ook wel bekeken door anderen,
krijgt ze te horen dat ze slecht is. Terwijl zij toch God
dienen en zich aan de Tien Geboden houden.

Dan komt er een heel gewone dag, die heel bijzonder
wordt! Een dag die gewoon begint, hoewel er wel iets
bijzonders is. Zacharias mag het reukoffer brengen, dat
doet een priester eenmaal in zijn leven. Daarbuiten wach-
ten een heleboel mensen, als Zacharias naar buiten komt
zal hij hen zegenen.

Maar in de tempel gebeurt iets wat niemand heeft voor-
zien. Zacharias krijgt een bezoek van een engel! Zelfs
als priester schrikt hij ervan, hoewel de engel meteen
vermeldt dat hij niet bang hoeft te zijn; zeker niet omdat
de engel een heel bijzondere boodschap heeft.

Het woord ‘engel’ komt vanuit het Grieks, het betekent
‘boodschapper’. De engel is dus iemand die nieuws komt
brengen, regelrecht uit de hemel! De naam van deze
engel is Gabriél, probeer dat maar te onthouden want je
zult de engel nog eens tegenkomen in het Nieuwe Testa-
ment. De engel zegt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet
de ouders worden van een zoon. Niet zomaar een zoon,
maar een jongetje dat een man zal worden en het volk
voorbereidt op de komst van de Messias.
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Voor hen die het nog niet meer of nog niet weten: Elisabet
is een tante van Maria. De engel komt eerst bij Zacharias
om de geboorte van een zoon te verkondigen, die Johan-
nes zal heten. Het is prachtig: Johannes krijgt de Heilige
Geest, al voordat hij geboren wordt, als hij in de buik van
zijn moeder is!

Die zoon, die Zacharias en Elisabet op hun oude dag
zullen ontvangen, krijgt een belangrijke opdracht, om het
volk voor te bereiden op de komst van Jezus. De engel
vertelt tevens over de profeet Elia, daar kun je de taak
van Johannes mee vergelijken, de woorden van God die
doorgegeven worden. Wat een wonder van God!

Nu Zacharias over de eerste schrik en spanning heen is,
komt er van alles in hem op, maar één ding overheerst:
‘ongeloof’. Zacharias kan het niet geloven en neemt de
boodschap van de engel niet serieus. Er is natuurlijk nep-
nieuws en echt nieuws, maar om een engel van God zelf
niet serieus te nemen, zelfs niet als je priester bent en je
je aan de regels houdt. Zacharias verwart nepnieuws met
echt nieuws. Hij gelooft niet dat zijn vrouw op zo'n leeftijd
nog een kind ter wereld kan brengen.

Maar God vraagt van Zacharias geloof. Omdat Zacharias
ondanks alles niet gelovig genoeg blijkt te zijn voor zo’n
wonder krijgt hij straf. Hem wordt de mond gesnoerd; pas
na de geboorte zal hij weer kunnen spreken.

De menigte die buiten op Zacharias wacht, vooral op

de woorden die hij zal spreken. Ze zijn teleurgesteld.
Zacharias kan niet meer spreken en dus ook geen zegen
meer uitspreken. Er zat niets anders op voor Zacharias
om naar huis te gaan.

Toen zijn vrouw Elisabet zwanger bleek te zijn, ook al
hadden ze dat allebei niet meer verwacht, is de blijd-
schap natuurlijk heel groot! Toch is Elisabet bescheiden,
ze verbergt zich vijf maanden lang, in haar beschei-
denheid. Ze komt pas weer tevoorschijn op een ander
moment, dat zullen jullie later nog horen.

Elisabet beseft als geen ander dat God hier de hand in
heeft, daarom zegt ze ook dat de Heer haar lot heeft aan-
getrokken. Ze eet nu ook dat de mensen haar niet meer
zullen verachten, haar naroepen, op haar neerkijken.

Afsluiting

Dan bekijken we maar eens wat het voor ons eigen leven
betekent. Hoeveel geloof hebben wijzelf? Veel mensen
geloven niet in God, laat staan in wonderen. Maar de
woorden van de Bijbel zijn geen nepnieuws, integendeel.
God is er altijd geweest en zal er voor iedereen zijn,
vanaf de schepping van hemel en aarde, de zondeval,
maar ook de boodschap dat er redding is en vergeving
van zonden. Als je dat gelooft, dan ben je rijk en kun je in
vrijheid leven. Zacharias heeft het geweten, doordat hij
negen maanden lang niet kon spreken.

Auteur: EvD
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