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Inleidend orgelspel 
 
Mededelingen 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 119: 12 en 49 
 
Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 
 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 575: 1 en 6  
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Woord van bemoediging 
 
Kindermoment:  
De gang van Jezus naar Golgotha 

 
Kinderlied: Hou van alle mensen  (CD “Wonderlijk”) 
 
Je hoofd zit vol met vragen 
als je deze wereld ziet 
en lees je in de kranten denk je 
nee, dat kan toch niet 
dus we moeten laten merken 
dat het ook heel anders kan 
want het wonder van Zijn boodschap 
is nog altijd: houden van 
 
Hou van alle mensen 
en de dieren om je heen 
als we daar nu mee beginnen 
dan verandert iedereen 
houden van het leven 
dat is houden van elkaar 
het is wonderlijk, het is wonderlijk 
het is wonderlijk, maar waar 
 
We mogen het proberen 
elke dag een nieuw begin 
Hij gaf ons zelf het voorbeeld 
geeft ons leven nieuwe zin 
ja, we moeten laten merken 
dat het voortaan anders kan 
want het wonder van Zijn boodschap 
is nog altijd: houden van 
 
Hou van alle mensen…. (2x) 
het is wonderlijk….. 
 
Schriftlezing Psalm 130 
 
Onderstaande tekst komt uit: Erwin Roosen, Luister  
Je, God?    50 psalmen voor kinderen /jongeren  
Averbode 2007 
 
Hoor Je mij, Heer?  
Want ik zie zelf  
geen uitweg meer  
uit mijn verdriet.   
 
Al mijn hoop  
ligt bij Jou,  
omdat ik weet dat Jij  
warmhartig bent.  
 
Ik verlang naar Jou  
en kijk naar Je uit  
méér dan wachters  
uitkijken naar de morgen.  
 
Op Jou blijf ik  
vertrouwen.  
Want ik geloof dat Jij  
alleen maar liefde bent.  



Kort orgelspel 
 
Overdenking 
 
Zingen: Lied: 377: 1, 2 en 4  
 
Zoals ik ben, kom ik nabij 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij. 
O Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
O Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
O Lam van God ik kom. 
 
Dankgebed – voorbeden 
 
Lied: 825: 5, 8 en 9 
 
Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de Ongeëvenaarde. 
  
Hij die rechtvaardig was en stil 
droeg wat Hem was beschoren, 
die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil 
ook in ons zijn herboren. 
Ons leven is in het geding: 
tot onze val en opstanding 
heeft God Hem uitverkoren. 
 
Zegenbede 
 
Aansluitend van de CD “Vleugels”:  
“Zing het lied van het Lam” 
 
Ik zing van het Lam dat zijn leven heeft neergelegd, 
want ook voor mij is de losprijs voldaan; 
hier sta ik dan met het kleed van gerechtigheid, 
dood in zijn dood en met Hem opgestaan. 

  
Ik zing van zijn bloed, gevloeid voor mijn waardigheid, 
bloed dat mij wast en mijn wonden geneest; 
't Lam dat zich gaf in een daad van barmhartigheid 
zuivert mijn ziel en verzadigt mijn geest. 
  
O, zing het lied van het Lam, 
o, zing het lied van het Lam; 
hoe groot is Zijn liefde dat Hij bij ons kwam! 
Halleluja, halleluja. 
  
Blind als ik was ben ik hopeloos vastgeraakt, 
verstrikt in een knoop die geen mens ooit ontwart; 
trots op mezelf kwam ik steeds meer alleen te staan, 
levend van buiten, maar dood in mijn hart. 
  
O, zing het lied van het Lam, 
o, zing het lied van het Lam, 
dat al onze zonde en pijn op zich nam. 
Halleluja, halleluja. 
  
Wat geeft een mens aan de Gever die alles gaf 
Jezus, vernederd, bespot en gehoond? 
Omdat ik weet dat niets mij weerhouden mag, 
geef ik mijzelf aan het Lam op de troon. 
  
O, zing het lied van het Lam, 
o, zing het lied van het Lam; 
rechtvaardig en heilig en waardig bent U. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
________________________ 
 
COLLECTE:  
 
Uw bijdrage voor de Diaconie, bestemd voor KerkinActie, 
Werelddiakonaat kunt u overmaken aan Diaconie P.G. de 
Zaaier, NL09 RABO 0386 5428 56 
 
Uw bijdrage voor de Kerk, plaatselijke kerkewerk, kunt u 
overmaken aan CvK Protestante Gemeente De Zaaier, 
NL11 RABO 0373 7422 15 
________________________ 
 
Gedicht                         Sjoerd Zwaan, Liedboek blz 1366 
 
Hoor mij, God, 
Als ik tot u roep. 
U ziet mijn verdriet, 
U kent de vragen 
Die mijn gedachten vervullen. 
U weet hoe ik opzie  
Tegen de dag van morgen. 
Versterk in mij het geloof 
Dat ik mijn weg niet alleen ga.  
Troost mij met uw aanwezigheid 
Nu en in de dagen die komen. 


